
Atelier :  ‘Animatiefilmpje Bijbelverhalen met Lego’ 
 
 
 
Bijbelverhalen spreken kinderen aan. In dit atelier gebruiken 
we afbeeldingen van http://www.thebricktestament.com/ 
 
Daarop staan meer dan 400 Bijbelverhalen (O.T. en N.T.) 
opgebouwd in lego (decors en figuren). Je vindt er meer dan 
4500 afbeeldingen terug, netjes gerubriceerd.  
 
Op sommige afbeeldingen  zijn  Engelstalige tekstballonnetjes toegevoegd. Om in de klas te 
gebruiken zijn die dus niet bruikbaar. We zullen die moeten aanpassen aan de Nederlandse 
taal. 
 
In dit atelier downloaden we de afbeeldingen, passen ze aan  en verwerken ze tot een 
“animatiefilmpje”. En met een streepje muziek eronder wordt alles heel levendig. 
 

Er is echter een maar… Op het gebruik van de 
afbeeldingen zitten natuurlijk auteursrechten. Je mag de 
afbeeldingen niet zomaar gebruiken. Op 
http://www.thebricktestament.com/churches/index.html 
lees je er alles over. Doen!! 
 
1. plaats ze zeker niet  op een website. 
2. registreer je via mail en probeer een donatie te doen. 

Zo kan je ze legaal voor de klassen van je scho(o)l(en) 
gebruiken. 

 
 
 

Voor de bewerking van het materiaal gebruiken we: 
  

1. Paint, om teksten in  tekstballonnetjes te vervangen, aan te passen 
2. Google Translate om de teksten te vertalen. 
3. Photo Story om de beelden te monteren en met enkele effecten een levendig 

animatiefilmpje te maken. 
Of 
4. MovieMaker: om de beelden te monteren en met enkele effecten een levendig 

animatiefilmpje te maken 
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